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Beste mediarelatie,

Hoewel verschillende berichten in de media anders doen vermoeden, wordt er volop van de
sneeuw genoten in de Zwitserse wintersportgebieden. Omdat deze gemiddeld 500 meter hoger
liggen dan in omringende landen, hebben de Zwitserse gebieden vaak minder last van relatief
sneeuwarme winters. De vooruitzichten zijn gunstig: er lijkt een verse laag sneeuw in aantocht te
zijn waar ook Zwitserland van zal profiteren.

Skijoring, culinair winterwandelen, wild spotten: in deze newsletter gaan we in op verschillende
bijzondere winterse activiteiten die je kunt ondernemen in Zwitserland.



Veel leesplezier gewenst. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich tot ons wenden.

Hartelijke groet,

Maarten Visser
Media/PR Winter

P.S. Voor alle niet-wintergerelateerde mediazaken neemt u contact op met mijn collega Ingrid
Klaassen: ingrid.klaassen@switzerland.com

Originele wintertips.

Demonstraties met lawinehonden in Wengen

In Wengen kun je van dichtbij zien hoe de Zwitserse bergreddingsdienst te
werk gaat met hulp van lawinehonden. Op vier woensdagen tussen 12
februari en 5 maart demonstreert een team wat er bij een lawineredding
komt kijken en hoe lawinehonden worden ingezet. Eén toeschouwer wordt
uitgenodigd ingegraven te worden, waarna de bergredders en hun honden
in actie komen. De demonstraties vinden plaats bij het Tourist Center en
duren zo'n 40 minuten. De toegang is gratis.

> Lawinehonden in actie



Culinair winterwandelen in Graubunden

Even bijkomen van het eten tijdens het wandelen. Bij de culinaire
winterwandelingen door het Val Lumnezia krijgen gasten heerlijke Bundner
gerechten voorgeschoteld, zoals Lumbreiner Gerstensuppe en Capuns. De
wandelingen worden van donderdag tot en met zondag georganiseerd. Een
3-gangenmenu kost CHF 37 voor volwassenen, CHF 26 voor kinderen
(exclusief dranken).

> 'En guete' in Graubiinden

Skijoring in het Wallis

Op je ski's voortgetrokken worden door een paard. Deze bijzondere
activiteit heet skijoring en is vanuit Scandinavié overgewaaid naar het
kleine Nax in het Val d'Hérens (Wallis). Gasten kunnen het elke woensdag-
en zaterdagmiddag beleven, tot in april 2014. Het duurt ongeveer 45 tot 60
minuten en is voor iedereen toegankelijk; bij kinderen worden pony’s
ingezet.

2> In galop naar het Wallis



Engelberg
's Avonds skiles

Wintersporters die bijvoorbeeld
een lang weekend gaat skién in
Engelberg, kunnen op vrijdag bij
'Klostermatte' 's avonds skiles
nemen. Zo verbeteren zij hun
techniek, zonder een dag te
verliezen om op eigen
gelegenheid te kunnen skién. De
les duurt anderhalf uur en het

liftticket zit bij de prijs inbegrepen.

> Meer informatie

Val Mustair, Graublinden

Wild spotten

Een tip voor de echte
natuurliefhebber: samen met
jachtopziener Jon Gross kunnen
gasten wild spotten in het Val
Mustair. Hij geeft uitleg over het
gedrag van dieren en hun manier
om de winter door te komen. De
tocht wordt op verschillende
dinsdagen georganiseerd en
duurt zo'n 2,5 uur.

> Meer informatie

Leysin, Alpes vaudoises

Freestyle Park

Het is misschien een relatief
onbekende naam bij het
Nederlandse freestyle-publiek,
maar in Leysin bevindt zich één
van de beste freestyle parks van
Europa. Eén van de
hoogtepunten is het Tobogganing
Park, waar je op rubber banden
diverse parcoursen kunt

afleggen.

> Meer informatie



